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Inleiding 
Wij zijn een kleine, maar levendige gemeente in Waterland. Na een geslaagde fusie zijn we 
kerk in Zuiderwoude (330 inwoners), Uitdam (135 inwoners) en Broek in Waterland (2810 
inwoners). We vieren onze verbondenheid met God en elkaar elke zondag met regelmatig 
zo’n veertig mensen, om en om in de kerk van Zuiderwoude en Broek in Waterland.  
 
In onze gemeente zijn alle mensen welkom. Leden zowel als niet-leden. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt naar sekse, afkomst, geaardheid, leeftijd of beperking. We willen 
mensen zien zoals ze zijn: in al hun veelkleurigheid geschapen naar Gods beeld. 
 

 
Wij leven in het besef dat Gods liefde de bron van ons leven is. We dromen 
van Zijn nieuwe wereld. Op weg daarheen zoeken we samen en elk van ons 
afzonderlijk naar de weg die God ons wijst.  
 
We volgen het spoor waarin Jezus ons is voorgegaan en dat ontdekken we in 
de Bijbel. We willen hierin een betrokken gemeenschap vormen die leeft 
vanuit geloof, hoop en liefde en dienstbaar aanwezig is in de samenleving.  

 
 
 
Actiepunten 
Er zijn vijf punten waaraan we willen werken de komende vijf jaar. De kerkdienst en de 
onderlinge betrokkenheid zien we als kern van ons gemeentezijn. We willen eraan werken 
dat dit op korte en langere termijn in stand blijft. Hier hebben de eerste twee actiepunten 
betrekking op. 
 

1. Vieren en dienen 
 

De kerkdienst op zondag, waarin vernieuwende vormen – naast 
traditionele vieringen – en muziek zoals door de medewerking van onze 



2 
 

Cantorij een belangrijke plaats innemen, vormt het hart van ons gemeentezijn. Daarvan is 
het gezamenlijk koffiedrinken, waar de onderlinge betrokkenheid gevierd wordt, een 
belangrijk onderdeel.  
 
Ook zijn we blij met de manier waarop we ons via de diaconie in kunnen zetten voor de 
medemens in de knel, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Deze zaken willen we 
voortzetten. De kerkenraad die dit alles ondersteunt, gedraagt zich informeel, is 
besluitvaardig en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. We schatten in dit de 
komende vijf jaar op deze manier te kunnen blijven voortzetten. 

 
 

2. Voorbereiding op de toekomst 
 
Door vergrijzing en weinig aanwas hebben we de afgelopen jaren de kerk 
in Uitdam moeten sluiten en is de vrouwenvereniging van Zuiderwoude 
gestopt. Het maakt ons blij dat enkele jonge gezinnen uit onze dorpen die lid zijn van het 
kerkgenootschap ‘Hoop voor Noord’ zich eens in de maand bij ons aansluiten. Toch 
verwachten we dat op middellange termijn meer regionale samenwerking nodig zal zijn. De 
komende vijf jaar willen we de mogelijkheden hiertoe onderzoeken en het regionale contact 
stimuleren en uitbreiden. We willen de toekomstige samenwerking echter aangaan op een 
organische wijze en vanuit een zichtbare presentie in onze dorpen. We willen niet leunen op 
grotere kerken in de regio, maar in wederkerige samenwerking de kerken zichtbaar en 
voelbaar aanwezig laten zijn en blijven in onze dorpen. Daar zal onze focus de komende vijf 
jaar liggen.  
 
 
De veelkleurigheid en grote onderlinge verschillen in geloofsbeleving die horen bij een 
dorpsgemeente als de onze, ervaren we als zegen en stimulans en we willen het gesprek 
hierover stimuleren, in het vertrouwen dat we daarmee zowel de onderlinge betrokkenheid 
als ons persoonlijk geloof versterken. Wij spreken ons niet uit als groep of gemeente over 
maatschappelijke of morele kwesties, omdat we denken dat dat aan ieders persoonlijke 
relatie tegenover God toebehoort. We moedigen elkaar aan ons hart en geweten te laten 
spreken en zo zoeken wij samen elk van ons de voor ons bestemde weg te gaan in het spoor 
van Jezus Christus.  
 
In ons geloof voelen we Gods liefde als een hand op onze schouder. Daarin vinden wij rust als 
we onrustig of onzeker zijn, en aanmoediging en terechtwijzing als we gemakzuchtig worden. 
Door de persoon van Jezus zijn wij allemaal op onze eigen wijze verbonden met God, en 
hebben we in de kerk een plek om samen wel en wee te delen en te luisteren naar Gods 
woord in de stilte die spreekt.  
 
De actiepunten 3 tot en met 5 laten zien hoe we ons verder willen ontwikkelen in het laten 
zien aan de mensen om ons heen wat daar voor ons waardevol aan is. Voor de mensen in 
onze dorpen willen we de kerk zichtbaar maken als inspiratiebron voor het leven.  
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3. Laten zien dat de kerk er is 
 

We willen de kerk zichtbaar maken als inspiratiebron voor het leven door te 
laten zien dat de kerk er is. We roepen elkaar op hier kansen voor te zien, 
bijvoorbeeld door de openstelling van de kerkgebouwen in de zomerperiode, 
presentie bij dorpsfeesten, dodenherdenking, samenwerking met stichtingen, verenigingen 
en overheid, het verspreiden van de Verbinding, het onderhouden van de website, de 
koffiemomenten in de Draai 33 en de kerk van Zuiderwoude en het organiseren van een 
lichtjestocht door het dorp. We willen een dorpskerk zijn, open voor iedereen, vanuit het 
motto (gedicht door Arno Hoogendoorn):  

 
Welkom hier, waar stilte spreekt, 
waar Christus jou in liefde ziet, 
waar adem zucht en vrede groeit  
en Geest je hart tot leven roept. 

 
Kom zoals je bent, vermoeid of blij, 
hier mag je zijn, hier ben je vrij. 
In lied en woord, in mens en tijd 
ontmoet je God, Hij die zegt: ‘Ik ben erbij.’ 
 

 

4. Waardevolle activiteiten aanbieden 
 
We willen de kerk zichtbaar maken als inspiratiebron voor het leven door 
concrete activiteiten aan te bieden waardoor de toegevoegde waarde van de 
kerk voor het dorp zichtbaar wordt. Dit is een proces van zoeken naar wat werkt en bij ons 
past, en ook wat misschien beter op regionaal niveau georganiseerd kan worden.  
 
We denken bij deze activiteiten bijvoorbeeld aan groepswerk, gelegenheden om de 
overledenen te herdenken en kaarsjes aan te steken op de avond voor de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, Confettikerk om kinderen kennis te laten maken met verhalen uit de Bijbel, 
aan wandelingen en lezingen. Ook willen we meer publiciteit geven aan dergelijke 
activiteiten bij buurgemeenten. We willen plekken bieden om na te denken over en om te 
gaan met rouw, opvoeding, scheiding, de verhouding tussen boeren en natuur; kennis delen 
over wereldgodsdiensten op de basisschool, en bijvoorbeeld door een basiscursus christelijk 
geloof aan te bieden. We vragen van onszelf hier ook anderen actief voor uit te nodigen. 

 
 

5. Leren praten over ons geloof 
 
We willen de kerk zichtbaar maken als inspiratiebron voor het leven 
door het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zodat we 
weer leren over geloof te praten, in plaats van alleen over de kerk. 
Welke rol speelt geloof in ons leven en wat is daar voor ons waardevol aan?  
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Belangrijk als oefenplek hiervoor is het groepswerk in onze gemeente. De 
woensdagwandelingen, filmmiddagen, gespreksgroepen en lezingen kunnen hier een 
bijdrage aan leveren, evenals interactieve vormen in en rond de kerkdienst. De Nieuwsbrief is 
een medium om gemeenteleden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van deze 
activiteiten en de uitkomsten daarvan. 
 
Hiernaast willen we ook de handen laten spreken en de daad bij het woord voegen door ons 
geloof uit te leven in het dagelijks leven.  
 
 
Vervolg 
In het jaargesprek tussen predikant en kerkenraad zullen deze actiepunten jaarlijks 
terugkeren, worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.   
 
 
Bijlagen:  

1. Beleidsplan Diaconie 
2. Beleidsplan College van Kerkrentmeesters 
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